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(1) Onderwijs over het 
Koninkrijk van God 

ò  Het Koninkrijk van God: Gods doel met de 
schepping 

ò  God is Koning <-> God wordt erkend als Koning 

ò  Doel: ‘In de hemel, alzo ook op de aarde’ 



(1) Onderwijs over het 
Koninkrijk van God 

ò  Profeten van Israël: heilstijd = Koninkrijk van God 

ò  Jezus’ eerste komst: Het Koninkrijk is (nabij) gekomen. 
ò  Verkondigt Evangelie van het Koninkrijk, en doet de 

daden van het Koninkrijk: 
 Drijft demonen uit  duivel 
 Vergeeft zondaren  zonde 
 Geneest zieken  ziekte 
 Wekt doden op  dood 



(1) Onderwijs over het 
Koninkrijk van God 

ò  Niet alles wordt vervuld! ‘Bent U het Die komen zou …’ 
ò  Dood en opstanding vestigen het Koninkrijk. 
ò  Met Jezus’ komst is de ‘komende eeuw’ ingebroken in 

deze eeuw! 



(1) Onderwijs over het 
Koninkrijk van God 



(1) Onderwijs over het 
Koninkrijk van God 

ò Wij leven tussen reeds en nog niet! 
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‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij 
1 Joh 3:2           zijn zullen.’  



(2) De komst van de beloofde Geest 

ò  vs 6: ‘Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 

Koninkrijk weer herstellen?’ 

ò  Domme vraag? 

ò  Jezus’ antwoord in vss 7-8: 

 1. Goede vraag, maar nu nog niet! 

 2. Domme vraag, verkeerde focus 

 3. Goede vraag, maar: correctie en   

  horizonverbreding 



(2) De komst van de beloofde Geest 

ò  Correctie: Geen tijdlijn 

vs 7: En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de 

tijden of  gelegenheden te weten die de Vader in Zijn 

eigen macht gesteld heeft… 



(2) De komst van de beloofde Geest 

ò  Horizonverbreding: breder dan Israël 

 

vs 8: Maar u zult de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 

getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 

en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 



(2) De komst van de beloofde Geest 

vs 8:  

a) Maar u zult de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal;  

b) en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem 

als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 

van de aarde. 

Ø  Zonder Geest wordt het niets!  

Ø  De Geest zoekt getuigen! 



(3) Verwachtend wachten op de 
vervulling 

•  Ga de wereld in! 

•  Ho, wacht nog even! 
 

vs 14: ‘Dezen bleven allen eensgezind volharden in 
het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 
de moeder van Jezus, en met Zijn broers.’ 

ò  In onze tijd een tweesporenbeleid: wachten én 
gaan! 


